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Overdenking

We leven in een tijd waarin het gemakkelijk is om mee te kleuren met
de wereld om ons heen. De drukte van alledag, de veelheid aan
meningen en de snelheid waarin alles verandert, kunnen ons verlangen
naar Gods Koninkrijk en het zicht daarop naar de achtergrond drukken.
Toch blijft de Bijbel ons herinneren aan iets belangrijks: wij zijn burgers
van een ander Koninkrijk. Dat besef mag ons bepalen in hoe we leven,
kijken en keuzes maken.

De theoloog John Stott sprak over dubbel luisteren: luisteren naar de
wereld én luisteren naar Gods Woord. Het één zonder het ander is uit
balans. Wie alleen naar de Bijbel luistert maar de wereld niet ziet, raakt
de mensen kwijt tot wie Christus ons zendt. Wie alleen luistert naar de
wereld verliest al snel het zicht op en de verbondenheid met onze
Hemelse Vader. Dat bepaalt ons bij de vraag waar ons eigen denken
en doen door wordt bepaald? Door Gods woord? door Jezus? of door
de geluiden van en uit de samenleving?

Toeristen of pelgrims?

Soms leven we ons geloof als een toerist: we zoeken iets moois, iets
inspirerends, maar blijven op afstand. De Bijbel schetst echter een
ander beeld. We zijn geen toeristen, maar pelgrims. Mensen die
onderweg zijn, niet thuis in deze wereld, maar op reis naar het huis
van de Vader. Dat pelgrimsbesef maakt het leven lichter. Veel dingen
die ons hier kunnen vastgrijpen — zorgen, verwachtingen, bezit, angst
— verliezen hun absolute gewicht. Een pelgrim weet dat de weg soms
moeilijk kan zijn, maar dat de richting vaststaat. God gaat mee. En
onderweg mogen we zichtbaar maken wie Jezus Christus is, juist in
kleine, alledaagse momenten. Zo worden we “leesbare brieven van
Christus”.

Pelgrim-zijn vraagt soms om loslaten, maar het schenkt ook vrijheid:
we hoeven niet alles wat deze wereld biedt te bezitten of te beheersen.
Onze identiteit ligt in Wie ons roept, niet in wat we presteren of
bezitten.
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Verlangen: Christus als bron van verandering

Als christen kun je niet meedoen en meegaan met de tijd waarin we
leven, een wereld die steeds meer gekenmerkt wordt door
normloosheid. Want, zegt Paulus in Efeze 4, Gij hebt Christus leren
kennen, en dat veroorzaakt een radicale verandering, een omkeer in je
leven. Letterlijk zegt Paulus; jullie hebben Christus geleerd. Wanneer
Jezus het middelpunt van ons leven wordt, verandert ons verlangen.
Niet van buitenaf, door nieuwe regels of door (nog) harder ons best te
doen, maar van binnenuit.

Christus wekt een nieuw hart in ons. Hierdoor groeit het verlangen om
Hem te kennen, om Zijn vrede te zoeken, om te leven zoals Hij leefde.
In een wereld die vaak richtingloos voelt, mogen wij leven vanuit een
ander kompas: dat van Christus zelf. Hij wordt ons verlangen, onze
Weg. De schrijver van de Hebreeénbrief roept ons daarom op om onze
blik op Jezus gericht te houden. Hij is de beginner én voleinder van
onze levensweg. In Hem vinden pelgrims moed om verder te gaan,
stap voor stap, ook als we deze maand als gemeente de oversteek naar
IJsselmuiden gaan maken, omdat we ons gedragen weten door Zijn
genade.

Namens de Kerkenraad,

A. Dekker
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Van de kerkenraad

o Kerkenraadsvergadering: maandag 2 maart 19.30 uur.

e Verhuizing: Mooi om te zien hoe iedereen vol enthousiasme
meedoet met de verhuizing naar de Rank in IJsselmuiden. Levert
u nog geen bijdrage, maar zou u dit wel willen en kunnen doen?
Neemt u dan contact op met de kerkenraad?

e Bondsbezoek: Het bezoek van ds. Weststrate op 26 januari is
vanwege omstandigheden niet doorgegaan. Deze zal op een later
moment alsnog plaats gaan vinden.

e Voorjaarsledenvergadering: Deze staat gepland op
maandagavond 13 april. Houdt u deze avond vrij in uw agenda?

o Dankdienst 15 maart: Nog een datum om te noteren in uw
agenda, zondag 15 maart. We willen een dankdienst houden om
onze tijd aan de Boven Nieuwstraat af te sluiten. We sluiten de
dienst af in ons nieuwe gebouw aan De Bogaard. Voor meer
informatie zie elders in het contact.

o Afwezigheid ds. Kamp: Zoals gecommuniceerd naar alle leden,
vrienden en tijdens de mededelingen is ds. Kamp tot nader
bericht afwezig i.v.m.gezondheidsredenen. Voor pastorale zaken
kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Heeft u andere
informatie of vragen voor ons, wilt u dan contact opnemen met
één van de kerkenraadsleden?
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Uit

de Bond van VEG

Even terug in de tijd (of toch niet?) Slotparagraaf
Beginselen Gelovende, dat we als leden van het lichaam van
Christus een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, en dat alle kerk-
en gemeentevormen tijdelijk zijn, bekennen wij gaarne, dat wij
niet menen, dat onze openbaringsvorm de enige ware is; maar
toch verklaren wij dat de vrije zelfstandige gemeentevorm,
zonder van Paus of Synode af te hangen, naar onze vaste
overtuiging, de Gode welgevallig is, en de in de Schrift bedoelde
openbaringsvorm der gemeenten. Het is echter verre van ons om
naast de kerken nog een kerk te stichten. Alleen willen wij met
hen, die met ons hetzelfde gevoelen, dat gemeenteleven
nastreven en trachten te openbaren, dat Christus bij de stichting
Zijner gemeenten bedoeld en waartoe Hij Zijne
tegenwoordigheid, steun en leiding heeft toegezegd. Nog niet aan
het eind zijnde, verlangen we er naar, dat Des Heren naam één
zal zijn en dat wij komen tot de grootte der volheid van Christus.
Wij weten wel, dat het standpunt der Vrije Christelijke
Gemeenten voor te los en te onbestemd wordt gehouden, en dat
velen voor een bestaan en voortbestaan er van, weinig credit
hebben. Wij verklaren echter, dat we liever onze gemeenten zien
verdwijnen, dan dat ze uitwendig bestaan blijven en als zovele
kerkelijke gemeenten een werk- en kweekplaats worden van
ongeloof en Christusmiskenning. Mocht het soms schijnen, dat
een bestaand Comité als dat der Vrije Christelijke Gemeenten
gelijk staat aan een synode der kerken, zo moge als toelichting
hierop dienen, dat ons Comité geen beslissende, wetgevende en
uitvoerende macht is, even als een synode, maar dat het alleen
dient om de belangen, besluiten en verordeningen der gemeenten
uit te voeren, die de gemeenten aan het Comité opdragen. Het
Comité is aangesteld als een dienend deel van de Bond, om tot
raad en hulp te dienen waar zulks begeerd wordt, en als Bureau
waaraan men zich te wenden heeft om de algemene en
bijzondere belangen van de Bond bij allen bekend te kunnen
maken en om alle mogelijke navraag te kunnen doen. En, waar
de autonomie der gemeenten strikt gehandhaafd wordt, daar
blijft iedere gemeente vrij te handelen overeenkomstig haar aard.
Beoordeeld, goedgekeurd en daarna vastgesteld door de
verbondene gemeenten te Franeker vergaderd, 14 en 15
september 1881 en 30 januari 1885.
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e Op zaterdag 18 april 2026 van 10.00 - 16.00 staat de Inspiratie
en Ontmoetingsdag 2026 in Bennekom gepland, met als
thema: Gemeente van Gelovigen. Beloofd wordt weer een dag vol
inspiratie met zowel inhoudelijke als creatieve workshops! Info
op: www.bondveg.nl.

Vertrouwenspersoon

De kerkenraad is dankbaar te kunnen vermelden dat M. van de Weg
zich bereid heeft gevonden om zich aan te dienen als
Vertrouwenspersoon. In het najaar zal M. de cursus “Veilige Kerk” gaan
volgen.

Het verlangen van de kerkenraad was om twee vertrouwenspersonen
in “huis” te hebben. We mogen met deze stap concluderen dat dit
werkelijkheid is geworden.

Cora is reeds vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon@vegkampen.nl

We wensen M. Gods zegen toe in deze taak om samen gemeente te
zijn, want “de Gemeente” zijn wij allemaal.

In Hem verbonden,
Namens de kerkenraad
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Bidstond

In de maand maart is de bidstond op maandag 9 maart (Boven
Nieuwstraat) en maandag 23 maart (De Bogaard) om 19.00 uur.

Inleverdatum kopij

Graag de stukken voor het kopij van april uiterlijk maandag 16 maart
sturen naar redactiecontact@vegkampen.nl.

Voedselbank

Op woensdag 11 maart (biddag) en op zondag 15 maart wordt er weer
een inzameling gehouden voor de voedselbank. De producten die
gevraagd worden zijn: deodorant, zonnebloemolie, allesreiniger en
limonadesiroop. Ook zijn D.E. bonnen en Perla bonnen welkom. We
hopen op weer een mooie opbrengst.
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Update verhuizing

Voor nu de laatste update in Het Contact voor de verhuizing. Op het
moment van het schrijven van deze tekst lopen de voorbereidingen
volop. Er wordt in diverse werkgroepen veel werk verricht, deels fysiek
zoals bijvoorbeeld door de opruimers en de bouwkundigen en deels in
het nadenken en het voorbereiden van hoe de dienst rondom het
afscheid nemen en de intrede in het nieuwe gebouw plaats gaan
vinden.

De stuurgroep houdt overzicht over de werkgroepen en houdt de
communicatie en afstemmming onderling goed gaande en stemt waar
nodig met de kerkenraad zaken af.

Het is mooi om te zien dat de verhuizing de saamhorigheid en het
onderling contact stimuleert.

We kijken met elkaar uit naar de dienst van 15 maart waarin we, zoals
al eerder vermeld, we om 10.00 uur aan de Boven Nieuwstraat de
dienst beginnen. Na een korte dienst zullen we dan gezamenlijk de
brug over lopen/ fietsen/ autorijden en onze intrek gaan nemen in de
Rank. Voor de liefhebbers (en we hopen dat dit er velen zijn) sluiten
we dan samen met een lunch af. Meer details over deze dienst zullen
de komende periode volgen.

We willen nu alvast iedereen die zich op welke manier dan ook inzet
rondom de verhuizing bedanken voor zijn of haar inzet.

Namens de commissie
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Dankdienst 15 maart

Op zondag ochtend 15 maart willen we gezamenlijk onze tijd aan de
Boven Nieuwstraat afsluiten door een dankdienst houden. We starten
om 10.00 uur aan de Boven Nieuwstraat en willen na een korte dienst
samen de brug over lopen richting het nieuwe gebouw. De dienst wordt
om 11.45 uur vervolgd aan De Bogaard. We sluiten af met een
gezamenlijke lunch. Heeft u zich nog niet opgegeven voor de lunch?
Schrijft u zich dan nog even in op de intekenlijst achterin de kerk?
Mocht u liever de brug over willen fietsen of met de auto richting De
Bogaard willen gaan, dan kan dat ook. Er is in overleg met de
sportschool de mogelijkheid om meer fietsen te plaatsen in de
fietsenrekken naast de kerk. Heeft u vervoer nodig? Meldt u zich dan
even bij secretaris Dennis de Ruiter, secretariaat@vegkampen.nl.

In verband met de werkzaamheden aan de Nieuwe Markt raden wij,
degene die met eigen vervoer komen, aan om te parkeren aan de
IJsselmuiden kant van de brug.

We hopen zo dat een ieder die de diensten mee wil maken kan komen,
zodat we de tijd aan de Boven Nieuwstraat fijn met elkaar mogen
afsluiten.
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Jeugdwerk

Op de avond van 25 januari was ons thema: ‘Van wanhoop naar
vertrouwen’. Een mooi thema aan het begin van een nieuw jaar.
Allereerst kregen we een aantal stellingen voorgelegd. Ik noem er een
paar: ‘Je mag boos zijn op God’. ‘Als je bidt, moet je netjes praten’.
'‘Echte gelovigen twijfelen niet’. 'God luistert ook als je het niet voelt’.
De stellingen gaven al aanleiding tot een mooi gesprekje. Samen
hebben we vervolgens Psalm 13 hardop gelezen. In kleine groepjes
hebben we een aantal ontdekkende, interpretatie en toepassingsvragen
beantwoord. En in de grote groep hebben we gedeeld met elkaar. Zo
viel op dat de zin ‘Hoe lang nog...” wel 4 keer voorkomt in Psalm 13.
Het is bijna een soort klagen. David voelt zich alleen, bang,
verlaten...alsof God hem lijkt te zijn vergeten. Blijkbaar is het ‘oke’ om
deze gevoelens naar God uit te spreken. Keer op keer. Wel ontdekten
we dat in vers 6 van deze Psalm ‘de toon’ opeens verandert. David
spreekt vertrouwen uit. Terwijl zijn omstandigheden nog hetzelfde zijn.
We ontdekten dat de houding van David is veranderd. Hijzelf
verandert. Zijn klagen en vragen brengen hem ook tot een punt van
vertrouwen. Vertrouwen uitspreken. Vasthouden aan. Zich overgeven
aan de liefde en trouw van God. Ook voor ons een mooie les...geloven
is niet ‘alle kennis en feitjes op een rij hebben’. Geloven is vertrouwen.
Je toe-vertrouwen aan je hemelse Vader. En ja, dat mag met al je
vragen en twijfels.

Op zondag 8 februari hebben we in de jongste groep een avond gehad
over ‘De vijf talen van de liefde’. Wat wordt daar mee bedoeld? Als
mens zijn we allemaal anders en spreken we allemaal een eigen
liefdestaal. De een voelt zich geliefd als hij een knuffel krijgt, de ander
voelt zich vooral geliefd als iemand iets liefs of aardigs zegt. Zo zijn er
vijf ‘talen’: positieve woorden, samen zijn/doen, cadeaus, helpen,
lichamelijk contact. Met het invullen van een test ontdekten we wat
onze liefdestaal is. En ja...alleen al binnen onze groep waren er grote
verschillen. Het ‘aha-moment’ ontstaat wanneer je ontdekt dat je
vooral liefde geeft op de manier waarop je het zelf ook graag ontvangt.
Maar...is dit wel de taal van de ander? Voelt de ander zich ook geliefd
door de manier waarop jij liefde geeft? Liefde is...afstemmen op de
ander. Wat is de sleutel tot het openen van zijn of haar hart? Vanuit
het perspectief van de liefdestalen keken we naar het leven van Jezus
en lazen we een aantal teksten uit de evangelién. En wat zien we dan?
Hij spreekt eigenlijk alle talen! Zijn woorden van liefde, zijn oproep tot
het *blijven in Hem’, Hij wast ons de voeten, gaf Zichzelf (het grootste
cadeau) en belooft met Zijn Geest in ons te wonen. Zo kwamen we op
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het eind van de avond tot een mooie samenvatting van wat liefde is en
hoe we God en de ander ook mogen liefhebben:

‘Zoals God ons eerst liefhad
mogen wij ook liefhebben
in woorden

en

daden

afgestemd op de ander’.

In de oudste groep begonnen we op zondag 8 februari met een 'Stilte
moment’. Met bijbel, pen en papier zijn we op een eigen plek gaan
zitten. Proberen om stil te worden. Lezen. Luisteren. Afstemmen op de
Here God. Proberen om Zijn stem te verstaan. Best wat onwennig. We
zijn het niet meer gewend om stil te zijn. En als we het al proberen,
zijn er eerst zo veel andere stemmen die om onze aandacht roepen.
Toch zijn er best een aantal redenen te noemen waarom stilte zo
belangrijk is: In de stilte worden we opnieuw bepaald bij onze
identiteit. Onze identiteit ligt in Christus. Wat kan dat een rust geven in
het leven en de hectiek van alledag. In de stilte leren we om ons niet
te laten leiden door angst. Wat hoor je het niet vaak zeggen: ‘We leven
in een gekke wereld’. Ja, dat is zo. Maar wij mogen leven (en reageren)
vanuit de hoop die we hebben ontvangen in Christus. En tot slot: in de
stilte hervinden we waartoe we geroepen zijn. Dit geldt in ieder geval
voor Jezus, zo lezen we in Marcus 1:35-38; In de stilte en in Zijn tijd
met de Vader, komt Jezus tot het inzicht dat Hij verder moet trekken.
Hij wil naar een andere plek om ook daar het goede nieuws te brengen.
De leerlingen willen dat Hij blijft, maar Jezus weet: ik moet door. Ik
moet gehoorzamen. In de stille tijd met onze Vader en Zijn Woord,
leren we luisteren zodat we ook kunnen gehoorzamen.

Voor sommige jongeren was het in eerste instantie wat onwennig. Maar
we merkten allemaal hoe veel goeds het brengt om biddend, in stilte
het Woord van God te lezen en te overdenken. En zoiets smaakt dan
naar meer...

Van 1-3 Mei willen we met onze jeugd naar Kampus! Jongeren vanuit
allerlei VEG Gemeenten zijn dan samen een weekend weg. Dit jaar
willen we hier ook heen met onze jongeren. Het belooft heel gaaf,
inspirerend en gezellig te worden! Denken jullie er aan om je op tijd op
te geven?

Tot slot: Op zondag 8 Maart hoopt br. J. Kramer te komen spreken in
een jeugddienst. Op dit moment is ons thema nog niet bekend. Maar
kom, neem vrienden mee, jong en oud zijn van harte welkom!
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1-3 MEI 2026

Scouting Cay-Noya In'samenwerking met:
Heiligenbergerweg 177-183 Jaap van den Hoek
3816 Ad Amersfoort De Bethelband

KAMPUS 1-3 MEI 2026

RPROGCRANMINIA

\/rijdag
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Kerkdiensten in maart
De diensten worden t/m zondag ochtend 15 maart gehouden

aan de Boven Nieuwstraat. Vanaf zondag avond 15 maart bent u
welkom aan De Bogaard 2 in IJsselmuiden.

Datum, tijd, soort | Voorganger Collectedoel | Bloemen-

dienst dienst
Onderhoud

Zondag 1 maart Br. W. Verniers geluids- Zr. A. Bouman

10.00 uur installatie

Zondag 1 maart Br. W. Wilbrink

19.00 uur

Zondag 8 maart

10.00 uur Br. John Kramer Jeugdwerk Zr. D.v.d. Burg

Jeugddienst

Zondag 8 maart

Br. J.den Besten

19.00 uur

Woensdag 11 maart

19.30 uur (1) Br. J.den Besten Voedselbank

Biddag

Zondag 15 maart Hulp-

10.00 uur Br. J. den Besten | behoevende Zr. H. van Dijk
Dankdienst, zie voor VEG gemeenten

meer informatie elders buitenland

in contact

Zondag 15 maart Br. J. den Besten

19.00 uur

Zondag 22 maart Br. W. Verniers Uitzenden Zr. J. Kok

10.00 uur kerkdiensten
Zondag 22 maart Ds.G. Blijenberg
19.00 uur
Zondag 29 maart Br. J.den Besten Onderhouds- Zr. A. Bouman
10.00 uur fonds
kerkgebouw

Zondag 29 maart
19.00 uur

Ds. S. van der
Velde
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