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Overdenking

Het nieuwe jaar 2026 is nauwelijks begonnen of iemand heeft een heel
klein (visite-) kaartje bij ons in de brievenbus gestopt. Op het kaartje
staat met grote letters geschreven: “Zou je mij waarschuwen.nl”

Zou je mij waarschuwen als ik zonder het te weten in groot gevaar was?
Op de achterzijde van het kaartje een QR-code die verwijst naar een
website. Een indringende vraag: zou je me waarschuwen...?!

In deze tijd zijn er zoveel mensen die grote moeite ervaren met de eigen
situatie en weinig perspectief ervaren. Even heel serieus... het zijn best
veel mensen; zowel ouderen als ook jongeren. Misschien wel juist
jongeren.

Ik moest denken aan het getuigenis van een Christin uit Chili. Zij schrijft
het volgende. Nadat ik mijn leven totaal verspild had, had ik besloten er
een eind aan te maken. De noodlottige dag was aangebroken. Ik had de
medicijnen klaargelegd die me naar het hiernamaals moesten
bevorderen. Net toen ik ze wilde gaan innemen, hoorde ik enkele discrete
klopjes op mijn deur. Ik was verbaasd en wachtte eventjes. Maar het
geklop werd zachtjes herhaald. Voorzichtig opende ik de deur - er
stonden twee kleine jochies voor die me iets gaven met de opmerking:
‘Alstublieft, dat is voor u!’ - en wég waren ze!

Het was een kalender met een Bijbeltekst voor elke dag, en een dagelijks
commentaar erbij. In mijn wanhoop en mijn geestelijke dorst begon ik
onmiddellijk deze boodschappen te verslinden... Ik leerde dat Jezus
Christus voor mij aan het kruis was gestorven. En dat Hij dat deed om
mij te redden en mij het eeuwige leven te geven. In die nacht vond er
inderdaad een grote verandering plaats: geen zelfmoord! Nee, ik ging
van de dood over naar het échte leven! Van de duisternis naar het
heerlijke licht!
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Maar waarom was die kalender precies op dat moment bij mij
terechtgekomen? De volgende morgen hoorde ik dat er een verdeel-actie
was gehouden onder overheidsfunctionarissen. Eén van hen meende dat
hij er niets aan had en gaf ‘'m aan zijn tuinman. Die tuinman kwam die
avond totaal dronken thuis; en toen hij ontdekte dat het alleen maar een
Bijbelse kalender was, stuurde hij z’'n twee jongens naar buiten met de
opdracht hem meteen weg te geven aan de eerste de beste persoon die
ze tegenkwamen. En zo stuurde God hen naar mij toe! Hij wist dat ik het
nodig had om uit de dood naar het leven over te gaan. Dat wens ik ook
jou toe!

Jezus Christus zegt: "Ik zeg u: wie Mijn woord hoort en gelooft hem Die
Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in het
oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven’ (Joh. 5:24).

Tot zover haar verhaal. Zo hebben we allemaal “een verhaal”. Heb je
uw/jouw verhaal wel eens (uiteraard strikt vertrouwelijk) wel eens
gedeeld?

Zou je mij waarschuwen.nl

Geef de Heiland 't roer in handen van uw aardse levensschip; Hij zal
veilig u doen landen, Hij kent elke rots en klip. Zij uw scheepje groot of
klein, laat de Heiland stuurman zijn.

Br J. den Besten
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Van de kerkenraad

¢ Kerkenraadsvergadering: maandag 2 februari 19.30 uur.

e Verhuizing: Mooi om te zien hoe iedereen vol enthousiasme
meedoet met de verhuizing naar de Rank in IJsselmuiden.
Levert u nog geen bijdrage, maar zou u dit wel willen en kunnen
doen? Neemt u dan contact op met de kerkenraad?

¢ Bondsbezoek: Weliswaar nog in januari, maar op maandag 26
januari komt ds. Weststrate namens de bond bij onze gemeente
langs om te horen hoe het gaat en welke rol de bond voor ons
als gemeente kan vervullen. Iedere belanghebbende uit de
gemeente is hiervoor uitgenodigd. Op 26 januari na de bidstond
om 20:00 om even bij te praten.

o Kerkapp: Als kerkenraad hebben we besloten om te gaan
starten met de kerkapp Scipio. Dit is een door veel kerken
gebruikte app waarin veel mogelijkheden zijn. Hier willen wij u
t.z.t. graag in meenemen. In ieder geval is dit een hele fijne
basis voor een gezamenlijke ledenadministratie. Bij de komende
ledenvergadering willen wij u hier graag wat meer over
vertellen.

e Voorjaarsledenvergadering: Deze staat voorlopig gepland op
maandagavond 13 april. Houdt u deze avond vast vrij in uw
agenda?

e Verjaardag zakjes: Een mooie gewoonte is het dat jarigen een
verjaardag zakje gestuurd krijgen namens de kerk. Nu zijn wij
echter op zoek naar iemand die voortaan het versturen van
deze verjaardag zakjes wil gaan verzorgen. Wilt u op deze
manier een bijdrage geven aan het samen gemeente zijn? Wilt u
ons dit laten weten?
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Uit de Bond van VEG

e De 69 en laatste nieuwsbrief Oogsten van (november-
december) 2025 is uit. Voor iedereen toegankelijk en makkelijk
te lezen via bondveg.nl.

e Door MAF Nederland aangereikt:

Half 5. Radiostilte...

70 jaar geleden op een zandstrookje ergens in de jungle van
Ecuador stierven vijf mannen. Afgelopen maand herinneren we
MAF-piloot Nate Saint en zijn vrienden Jim, Ed, Pete en Roger
die op 8 januari 1956 werden vermoord op Palm Beach. Ze
wilden de gevreesde Waorani-stam bereiken met Gods Liefde.
Eerst lieten zij vanuit veilige hoogte cadeaus uit het vliegtuig
zakken - en kregen zelfs een cadeau terug - en landden later op
een zandstrand van nog geen 200 meter lang in de buurt van
het Waorani-dorp. Nieuwsgierig kwamen drie stamleden kijken.
Het eerste echte contact verliep goed, maar een leugen van een
jonge Waorani-krijger werd hen fataal. Nate en zijn vrienden
werden met speren vermoord.

Maar dat was niet het einde van het verhaal... De mannen
hebben een indrukwekkend erfenis achtergelaten en zijn een
voorbeeld voor velen geweest: in geloof, vastberadenheid en
liefde die angst overwint.

Benieuwd naar het hele verhaal? Luister op: maf.nl/podcast

e In maart 2026 bestaat de VEG Oudebildtzijl 150 jaar, en dat
wordt gevierd! Ze willen iedereen die betrokken is of was bij de
gemeente uitnodigen om dat mee te vieren op 22 maart 2026.

e Op zaterdag 18 april 2026 van 10.00 - 16.00 staat de
Inspiratie en Ontmoetingsdag 2026 in Bennekom gepland,
met als thema: Gemeente van Gelovigen.
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Bidstond

In de maand februari is de bidstond op maandag 9 februari en maandag
23 februari om 19.00 uur in de bovenzaal.

Inleverdatum kopij

Graag de stukken voor het kopij van maart uiterlijk maandag 9 februari
sturen naar redactiecontact@vegkampen.nl

Stichting Red een Kind

Vorig seizoen hebben wij met de kinderen van de zondagsschool mogen
sparen voor het project "Dierbaar Cadeau" van "Stichting Red een Kind".
De totale opbrengst bedroeg € 4.551,60 welke deels in 2024 en deels in
2025 aan de stichting is over-*gemaakt.

Afgelopen december kregen wij van de stichting een terugblik van het
project voor 2025 met dankzegging voor onze bijdrage.

Met onze bijdrage hebben we dorpsprogramma’s kunnen steunen die
helpen met het bevorderen van de zelfstandigheid van de mensen die
het hard nodig hebben. Vanwege de plotselinge inflatie in Malawi is
besloten om alleen kippen uit te delen, gezien geiten veel te duur
werden. In totaal zijn er in 2025 samen met andere sponsoren 1.058
gezinnen direct geholpen door één of meerdere kippen te geven.
Daarnaast is er concreet geld gegaan naar landbouwtraining in deze
dorpsprogramma’'s. Hiermee zijn gezinnen getraind hoe ze dieren
kunnen verzorgen, hun veestapel kunnen uitbreiden en hun
landbouwopbrengsten kunnen verhogen.

Wij willen nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar
betrokkenheid.
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Update verhuizing

Goed nieuws, de verkoop van ons gebouw en de aankoop van De Rank
is definitief, alle formaliteiten zijn geregeld.

We zijn ook verheugd dat er zich veel broeders en zusters gemeld
hebben om in welke vorm dan ook mee te helpen aan de verhuizing. Er
is zaterdag 3 januari een goed bezochte kick-off bijeenkomst geweest.
Tijdens deze bijeenkomst zijn werkgroepen gevormd en heeft iedereen
zich bij een werkgroep opgegeven die het best bij hem of haar talenten
past.

De werkgroepen gaan de komende tijd aan de slag om hun opgave uit
te werken om zodanig te zorgen dat we in maart op een mooie manier
in De Rank ons thuis kunnen gaan voelen.

Mocht je nog mee willen doen meldt je dan gerust aan bij Br. van der
Vegt.

De definitieve verhuisdatum is op 15 maart as. Het idee is dat we op
deze zondag een korte dienst aan de Boven Nieuwstraat houden, hierna
letterlijk de brug over gaan en dan de dienst voortzetten in De Rank.
Aansluitend zullen we dan samen een lunch gaan houden.

Zet dus alvast de datum van 15 maart in je agenda en houd deze vrij.
In aanloop naar deze dienst zal er meer informatie volgen.

Save The Date

zondag 15 maart 2026
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Jeugdwerk

Zondag 21 december was de laatste jeugdavond van 2025. Vanwege
‘Kerst in Oud Kampen’ en de kerstvakantie waren er een groot aantal
afmeldingen. Daarom hebben we op deze avond beide groepen
samengevoegd en dat ging voor een keer best prima.

Samen hebben we Johannes 1:1-18 gelezen en besproken.
Kerstevangelie, maar dan vanuit een minder bekend gedeelte voor de
jongeren. De avond was opgebouwd met telkens een kort stukje tekst
op de PowerPoint, gevolgd door ontdekkende en interactieve vragen. Dat
zorgde voor betrokken gesprekken en mooie inzichten.

In dit Bijbelgedeelte staat centraal dat het Woord er al was vanaf het
begin. Door het Woord is alles ontstaan wat bestaat. Het grote wonder
is dat dit Woord mens is geworden en onder ons heeft gewoond. Met
kerst vieren we de geboorte van Jezus, maar nog dieper: God werd
mens. Hij is Leven en Licht.

We stonden ook stil bij de tegenstelling die Johannes beschrijft. Er zijn
mensen die Hem niet willen ontvangen, maar er zijn ook mensen die
Hem wel ontvangen. Wat betekent het in het dagelijks leven als je
iemand ‘ontvangt’? Het betekent dat je de deur opendoet, tijd en ruimte
maakt en luistert naar je gast. Zo is het ook met het ontvangen van
Jezus: je opent de deur van je hart en verlangt ernaar om naar Hem te
luisteren en met Hem te leven. Op die manier mag er daadwerkelijk Licht
en Leven in ons zijn. Zo mogen wij kinderen van God worden en zijn -
een nieuwe schepping door Jezus, het vleesgeworden Woord van God.

Het nieuwe jaar 2026 zijn we met elkaar begonnen op zondag 11 januari.
Op deze avond is Hetty Rook bij ons langs geweest. Zij heeft in beide
groepen gedeeld over haar leven met God, thuis, in Amerika en China.

Hetty riep ons op om in de stilte God te blijven zoeken. Er is altijd wel
wat te doen...school, bijbaantje, social media, sport, muziek, vrienden...
voor we het weten is ons leven vol en is het nooit meer stil. En blijft God
de grote afwezige in ons leven. ‘Zoek EERST het Koninkrijk van God en
Zijn gerechtigheid’ lezen we in Matthels 6. Het is een kwestie van
prioriteiten stellen, zegt Hetty. Het kost je ook wat..er hangt een
prijskaartje aan.

Tegelijkertijd is er de belofte: God laat zich vinden voor wie Hem zoeken.
Hij maakt Zich bekend door Zijn Woord en door Zijn Geest. En dat kan
op verschillende manieren. Door iets wat je in de bijbel leest, of hoort in
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een preek, een lied. Door iets wat iemand tegen je zegt. Soms herken je
‘de stille stem van God’ in je hart. Zo leer je Hem vertrouwen en met
Hem wandelen. In Hem mogen we dan de kracht vinden om ons leven
te leven. Met alles wat daarin op ons afkomt en de keuzes waar we voor
staan.

Hetty riep ons op om te bidden. Om onze zonden bij Hem te brengen.
Soms kunnen we worstelen met jaloezie, egoisme, de hang naar
populariteit of juist gevoelens van minderwaardigheid. Dit alles mogen
we bij God brengen. Het Hem belijden. Vergeving ontvangen. De leugen
afleggen en gaan staan in de waarheid.

Vergeleken met de kinderen en de jongeren uit de bergdorpen in China,
hebben onze kinderen zoveel kansen en mogelijkheden. Maar zonder
God in je leven leidt het tot niks.

Hetty vertelde van de jongeren in China die tot levend geloof in Christus
kwamen. Ze werden veranderd. Begonnen te stralen. Leerden leven uit
God'’s kracht en Zijn genade. Hadden geleerd om de juiste prioriteiten te
stellen en God in de stilte te zoeken en Hem te betrekken bij het leven
van alledag.

Het was mooi en bemoedigend om Hetty in ons midden te hebben. De
jongeren uit onze gemeente hebben met aandacht geluisterd. Ook was
er tijd en ruimte om vragen te stellen. Geen flitsende presentaties, geen
filmpjes of muziek. Maar een eenvoudig en inspirerend getuigenis van
een zuster uit de gemeente over je levenswandel met de Here God.
Dankbaar om zo samen gemeente te mogen zijn!

"Never be afraid to trust an

unknown future to a known God."
- Corrie ten Boom -
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Kerkdiensten in februari

Datum, tijd, soort | Voorganger Collectedoel | Bloemen-
dienst dienst
Zondag 1 februari Ds. T. Kamp Diaconaat Zr. A. Bouman
10.00 uur wereldwijd SZD
Zondag 1 februari Ds. K. Kruithof
19.00 uur
Zondag 8 februari Ds. J. Delwig Jeugdwerk Zr. D. v.d. Burg
10.00 uur
Zondag 8 februari Br. J. den Besten
19.00 uur

Onderhouds-
Zondag 15 februari Ds. T. Kamp fonds Zr. H. van Dijk
10.00 uur kerkgebouw
Zondag 15 februari Ds. G. Blijenberg
19.00 uur
Zondag 22 februari Br. J. den Besten | Youth for Christ | Zr. J. Kok

10.00 uur

Kampen

Zondag 22 februari
19.00 uur

Ds

. T. Kamp
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Terug- en vooruitkijken

- De kracht
< van geloof

w.desteven.n|

En weer is een jaar voorbij, en weer hebben we Kerst en Oud en Nieuw
gevierd en weer zijn we aan een nieuw jaar begonnen. Hoe is dat met
u? Bent u opgetogen aan het nieuwe jaar begonnen, vol verwachting wat
ons dit weer allemaal zal brengen? Of bent u somber aan dit jaar
begonnen met angst en bezorgdheid in het hart.

Hoe zal het gaan met de situatie in het Midden-Oosten? Met de oorlog in
Oekraine? Met Venezuela? Met de mensen, die honger lijden in Afrika?
En kan Europa wel zonder de militaire steun van Amerika? Kunnen we
ons zelf verdedigen of zijn we nog steeds te afhankelijk van Amerika? En
dan de politiek. Gaan we het eens worden in Den Haag en samen de
goede dingen voor het land doen? Of blijven we met elkaar ruzién en
elkaar uitsluiten, om bij eventuele volgende verkiezingen maar niet in
zetels achteruit te gaan? En wat is eigenlijk het goede doen? Daar
kunnen mensen heel verschillend over denken. En wij (niet politici)
denken ook allemaal, dat wij de waarheid in pacht hebben. En we gaan
echt ook geen water bij de wijn doen. Wij hebben de juiste visie en als
je die niet deelt, dan scheiden onze wegen zich.

Weet u, mij bekruipt vaak een gevoel van moedeloosheid, als ik aan de
toekomst denk. Het ene jaar is voorbijgegaan, het andere jaar begint,
maar de narigheid, de ruzies, de oorlogen, de ziektes, de vervuiling en
het egoisme blijven. En natuurlijk zijn er ook mooie dingen in het leven.
En natuurlijk ben je dankbaar, als je na een ziekte weer gezond
geworden bent, maar er blijven zaken knagen.

We maken deel uit van een zondige wereld, die naar het schijnt steeds
donkerder wordt. Misschien hebt u uitbundig kerst gevierd met familie
en vrienden, misschien hebt u alleen Kerst gevierd. Maar waar komt die
gedachte toch vandaan, dat je niet alleen kunt zijn met Kerst? Of
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misschien kreeg u ook vaak de vraag: ‘Wat heb jij met Kerst gedaan?’
Ik heb altijd de neiging om te vragen: ‘Moet je dan wat doen met Kerst,
hoezo?’ Maar het kan ook zijn, dat je Kerst gevierd hebt, omdat je gelooft
dat, ondanks alle narigheid in deze donkere wereld, het verdriet toch
niet het laatste woord zal hebben. Want dat is toch de essentie, dat we
in deze duistere wereld toch uitzicht hebben. Dat we weten, dat de Heer
Jezus naar deze wereld gekomen is om ons voor altijd in het Licht te
zetten. Wij mogen in onze meest sombere momenten altijd weer naar
Hem toe gaan. Of beter wij mogen geloven, dat midden in deze duistere
wereld, Hij bij ons gekomen is om ons weer perspectief te geven. Wij
zien nu nog vaak niet veel van dat Licht, maar uiteindelijk zal het
geopenbaard worden. We hoeven het niet zelf te doen. Jezus komt naar
ons toe en zegt: 'Mijn kind, leg je hand maar in mijn handen, Ik zal je
rust geven en je troosten, kracht geven, ondersteunen en met je
meelopen, tot je de eindstreep gehaald hebt. Dan zal Ik je opwachten
en je daar brengen, waar Ik ben.” Dan kunnen we, ondanks alle onrecht
in de wereld, toch moedig voorwaarts gaan. Niet dat we er dan niet meer
onder zullen lijden, maar we weten, dat Jezus bij ons blijft en ons zal
beschermen, tot we de levensloop volbracht hebben. Maar laten we ook
bedenken, dat het niet alleen gaat om wat Jezus voor ons zal doen,
misschien moeten wij ons ook eens afvragen, wat Jezus van ons
verwacht. Misschien moeten we meer op Hem vertrouwen, dat het
uiteindelijk goed komt en ons minder zorgen maken over de toekomst.
Ik wens iedereen een jaar toe, waarin we samen met Jezus op pad gaan.
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